
Allemaal Onzin! Hoewel?

In ons informatietijdperk worden wij allemaal overvoerd met berichten. Sinds de

komst van de social media (twitter, facebook, instagram, etc.) is het aantal be-

richten zelfs tot onmenselijke proporties gegroeid, met een hoog percentage leu-

gens of halve waarheden. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat veel van deze

berichten zelfs moedwillige nep zijn, fake news, alleen maar bedoeld om u op het

verkeerde been te zetten. Sommige politici maken daarvan gretig gebruik, in de

hoop dat u als een verdwaalde naïeveling achter

hun verkeerde vlag- gen aan gaat lopen. En dat lijkt

te werken! Wie kan nog onderscheid maken tussen

feit en fictie, tussen zin en onzin, tussen waarheid en

leugen, realiteit en fantasie?

Dit boekje met gedichtjes kan dienen als een

kleine handleiding, een denkoefening in het scheiden

van het kaf en het koren. In principe is alles in dit

boekje onzin, nep, fictie, zoals de titel al zegt. Maar

achter die onzin- gedichtjes gaan vaak waarheden

schuil, al moet je daar soms even naar zoeken.

Uiteindelijk gaat dit boekje over een hunkering naar

waarheid. Daarover kunnen we iets leren door te

oefenen met onzin. Wie de onzin niet eert is de

waarheid niet weerd.

Het boekje (ca 70 blz. ) kan in de boekhandel of via Bol.com besteld worden. Prijs

slechts 9,95. (Tik op bol.com ‘gerrit teule’  en je ziet al zijn boeken daar staan.)

Binnenkort komt er ook nog een hard cover-versie van dit boekje uit, iets duurder

maar zo mogelijk nog mooier om als cadeau te geven voor Sinterklaas of onder de

kerstboom.


